ONS KATHLEENTJE

Geloof me, zoals ons Kathleentje,
Zo is er maar eentje !

Dat zegt elkeen die komt haar eens zien.
Of is 't nietwaar misschien 7

Altijd straalt haar lachend gezichtje,
Als een sterrelichtje !

In haar oogkens vlgeit hemelse dauw,
Zo schaone zuiver blauw !

Met haar kuiltje 1lijkt z'een engeltje,
Of een olijk bengeltje !

En mollig als een bolletje rond,
Omskransd met haartjes blond !

Ze trappelt haar voetjes, draait d'handjes,
Doch heeft nog geen tandjes !

Och, die krijgt ze toch op zeker dag,
Zegt haar beste bompa !

Ze lacht en ze kraait wijl z'een voetje,
Prangt en duwt tot haar snoetje !

Wel lieve deugd, zo riep toen bompa,
Die met Frankstje dat zag !

Maar Frakstje, haar driejarig broertje,
Is bijlang geen boertje !

Neen, 't is een flinke jongen en kan
Dat ook, mijn brave man !

Ze maakt vuistjes met haar polletjes
Als fluwele molletjes !

Die kleine rakker is 1ijk van kwik,
Geen minuut stil geloof ik !




Lieve Bomma, noemt haar m'n klein ratje,
En z'is ook haar schatje !

z'Is d'onze ook, roepen pa en ma,
En 't mijne, lacht Bompa !

Zoals ge ziet, 1lijk ons Kathleentje,

Zo is er maar eentje !
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