
OMZ LAVERS TER ERE!
C.D. V. Wijze De Kerels van ‘t Noorden A.D.L.

‘t Is feeste vandaag voor ons, visschers van Heist!

‘t Is feeste! ‘t is feeste op ‘t werk niet gepeisd!

De schuite ligt op ‘t strand

Aan ‘t anker, vast in ‘t zand

Wij blijven vandage te zamen aan land

REFREIN

Hier zijn wij, wij visschers, wij allen,

Wij allen verheugd en de blij

Om prijs en diploom te gaan halen

Van al onze lavers, hoe blij!

II

Gezongen, geklongen, onz’ lavers ter eer!

Die door ‘t onderwijs zich volmaken nu meer

In vaders zijnen stiel,

— Verkleefd met hert en ziel —

Daarom hun vandaag een diploma beviel!

III

Zij leerden, studeerden in school en aan boord,

Zij leerden de zee, zoo ‘t een visscher behoort;

Hun kennis nu getoond,

Hun iever wordt beloond,

Zij worden thans kundige zeemans bekroond

IV

Wij werken nu samen en varen op zee,

En vangen veel geernaars en visch op onz’ rêe.

Ook altijd onze plicht

Ons nauw aan ‘t herte ligt

En ‘t schuitje, lijk vader, naar ‘t goede gericht

V

Onz’ vadren die eerden en minden hun God,

En stierven voor Hem en zijn heilig gebod!

Dat willen wij ook doen

En zullen wij ook doen,

En eeuwig onz’ christene plichten voldoen.
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