
OUDE UITDRUKKINGEN (VERVOLG)
— ‘t is een kopstekker = tegen de wind in varen
— we zitten in de slechte = veilig
— in lie zeilen = wind berekenen bij voorbijsteken van vaartuig of bij erfeniszaken iets

aan je neus laten voorbijgaan
— ‘t gaat kattejongen (mollejongen) braken = onweer met veel regen
— ‘t gaat schietebroeken = het verloopt niet zoals gewenst,vooruitzicht van mislukking
— er zitten daar geen graten in = alles is in orde en te vertrouwen
— hij heeft buts gevangen = ‘t is mislukt, resultaat is waardeloos
— heeft hij buts gegeten = is hij doof, hoort hij niet goed?
— van een kale reis thuiskomen = het heeft niets opgeleverd
— hij leeft gelijk een wijting = ziet er ziekelijk uit
— we gaan hem hier smeren = we zijn weg naar betere visplaats
— ‘t loopt niet voor de wind = het gaat niet vanzelf
— hij loopt gelijk een krabbe = hij is dronken, hij loopt zigzag
— is hij van een haze gereden (van een haze gepoept) = het moet allemaal vlug gaan
— hij gebaarde van Ko = doen alsof hij van niets weet
— den uil uithangen = dom doen
— lopen gelijk een kromme zikkel = onregelmatig gaan, zigzag lopen, dronken zijn
— eet maar wat rapzaad (rapenzaad) = zorg dat het wat vlugger gaat
— van de mare bereden = een slechte droom gehad
— ik ga je de godsklop geven = sterk dreigen
— van lotje getikt = niet goed wijs zijn
— zijn boontjes te weke leggen = op iets of iemand rekenen
— hij klapt gelijk een gebroken spa = stotteren
— hij heeft in mijn rapen gescheten = hij heeft mij iets misdaan
— hij heeft veel kakke = hij heeft veel streken, is pretentieus
— het gaat schiettebroeken = het zal tegenslaan
— hij kan niet schieten van de grote honger = hij is pretentieus maar is niet bemiddeld
— hij kijkt naar de andere weke = ziet scheel
— hij heeft geen nagel om aan zijn gat te scharten = onbemiddeld
— compasie is geen zalve = medelijden helpt niet
— geen geld, geen leute = zonder geld gaat er veel aan je neus voorbij
— er zal nog veel water naar de zee moeten stromen = iets van lange adem
— zijn allemaal klaps = verhaaltjes van horen zeggen zonder zekerheid
— ‘t zijn vijgen na Pasen = het komt veel te laat
— hij is van de duivel bezeten = een slecht karakter
— hij is getikketakt om dat te doen = hij wil dit doen kost wat kost, geobsedeerd
— hij heeft vitessepillen gegeten = is gehaast
— laat maar vliegen hij is ‘t pluimen niet meer waard = laat maar vallen, waardeloos
— laat hem maar lopen met zijn gat in de wind = iemand met hoogmoed negeren
— ‘t is een scheete in een netzak = iets zonder resultaat
— hij is nog ‘t zout in de patatten niet waard = niet veel zaaks, waardeloos
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