
Eerbetoon aan de familie de Gheldere 

André Desmidt 

In Knokke zijn er drie straten (of pleinen) met een Lippens naam.  

Terecht.  Maar in Heist verdient de familie de Gheldere zeker ook een 

straatnaam want zowel burgemeester Robert de Gheldere als 

burgemeester (en provincieraadsvoorzitter) Jan Baptist de Gheldere waren 

zeer belangrijk voor de badstad. 

Daarom nam Heyst Leeft het initiatief om een brief te schrijven naar het 

Gemeentebestuur (30 juni 2015) en het voorstel te formuleren om het te 

ontwerpen plein doortocht Heist de naam de Gheldereplein te noemen.  

Deze toekomstige realisatie werd eerder door het Gemeentebestuur 

toegelicht. 

Reeds op  16 juli 2015 kregen we een antwoord… maar het was eerder 

ontgoochelend. 

Weet men op het stadhuis niet (meer) wie de familie de Gheldere was ???  

We zouden het bijna moeten geloven want in de brief staat letterlijk: 

U stelt in uw brief dat de familie De Gheldere belangrijk was voor 

Heist.  Kunt u ons wat meer historisch/biografisch materiaal 

bezorgen waaruit dat duidelijk blijkt. (zelfs de familienaam is 

verkeerd geschreven). 

Een kaakslag voor Heist en het verleden want in de naoorlogse politiek 

was burgemeester de Gheldere toch wel dé politicus met aanzien in 

Heist… de man die samen met schepenen Parez, De Grauwe en De Corte 

(en later Desutter) Heist weer op de sporen heeft gezet na de Tweede 

Wereldoorlog en na de overstroming in 1953. 

En er staat nog een straffe passage in die brief: 

De precieze locatie van het plein. 

Je moet dan wel weten dat het de gemeente zelf is die dat plein 

voorgesteld en toegelicht heeft op een persconferentie (Ravelingen 

november 2014)!  Communicatie is belangrijk maar blijkbaar schort er iets 

aan de interne communicatie want het administratief personeel is niet op 

de hoogte van wat het politiek personeel plant of aankondigt… 

Om het collectief geheugen wat op te frissen hebben wij dan ook een 

bijzondere bijdrage uitgewerkt om de twee burgemeesters met de 

familienaam de Gheldere wat toe te lichten. 

Jonkheer Robert de Gheldere 



Burgemeester van Heist 1912 – 1921 en van 1927 – 1933, waarnemend 

burgemeester van 1940 tot installatie oorlogsburgemeester en 

burgemeester van 1944 – 1946 

Geboren te Koekelare op 4 september 1882 – overleden Heist 19 

december 1969 

Benoemd tot notaris te Heist in 1911 jaar waarop hij ook in Heist 

(Duinbergen) is komen wonen 

Voorzitter kerkfabriek Sint Antonius 



 



Lid provincieraad West-Vlaanderen 

Overleden te Heist 19 december 1969  

Officier in de Leopoldorde, de Kroonorde en de orde van 

Leopold II 

Kruis van politiek gevangene 1940-1945 

Kruis Pro Ecclesia et Pontifice 

Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de 

toeristische uitbouw van Heist.  Onder zijn bewind werd 

Heist zuidwaarts uitgebreid en werd het nieuwe stadhuis gebouwd. 

 

Jonkheer Jean Baptist de Gheldere Joos 

Echtgenoot van mevrouw Anne-Marie Kaisin 

 

Eerste naoorlogs schepencollege Heist met schepen Parez, burgemeester 

de Gheldere, schepen De Grauwe en secretaris Raymond Gobert 

                                                                                                                                                                        

Jonkheer Jan Baptist de Gheldere was Burgemeester 

van Heist van 1946 – 1971 en dank zij hem noemt onze 

fusiegemeente Knokke-Heist en werd Heist dus niet 

verwezen naar de vergetelheid.  Dank zij hem kwam er 

een vrijwillige fusie en had de gemeente recht op twee 

stadhuizen waardoor er nog huwelijken konden 

voltrokken worden in Heist en gemeenteraadszittingen 

konden plaatsvinden.  Doel van de fusie was enerzijds 

een sterke buurgemeente uit te bouwen om de 

dreigingen vanuit Zeebrugge de man te kunnen. (vooral 

Heist werd bedreigd en Brugge wilde zelfs gronden tot 

aan de Heistlaan inpalmen).  En natuurlijk wilde men 

politiek ook een CVP-meerderheid aan de Oostkust.  Ook werd er een 

dienstverlening gegarandeerd voor de Heistenaars. 

Jonkheer Jan, Baptist de Gheldere 



 

Dr. in de rechter KUL – advocaat tot wegvoering naar concentratiekamp 

Dachau 

Sinds 1945 notaris te Heist – reserveofficier Belgisch leger 

In 1946 medestichter CVP Heist en eerste voorzitter 

Lid provincieraad West-Vlaanderen van 1946 – 1977 (hij was voorzitter 

van de Provincieraad van 1963 – 1977 - Voorzitter Kamer der notarissen 

Ondervoorzitter Westtoerisme - Ridderorde van H. Graf – medestichter 

nationaal NCMV 

 

Kiespamflet verkiezingen 1958 

Commandeur in de Kroonorde en de ridderorde van het H. Graf  

Officier in de Leopoldsorde - Ridder in de Orde van Leopold II met palm 



Oorlogskruis 1940-1945 - Medaille van de Weerstand - Burgerlijke 

medaille eerste klas 

Herinneringsmedaille met bronzen sabels - Kruis politiek gevangene - 

Krijgsgevangen  

Leider van het verzet te Heist sectie Légion Belge (later geheim leger) 

Leider inlichtingendienst ATHOS SRA 

Aangehouden 24 juli 1943 en opgesloten in verschillende 

concentratiekampen. 

 

Burgemeester de Gheldere kan samen met graaf Leon Lippens vader van 

de fusie Knokke-Heist genoemd worden. 



Samen met schepen Parez en De Corte (en later Desutter) saneerde hij 

het naoorlogse Heist en maakte zich vooral verdienstelijk bij de inrichting 

van het bosje Heist, de doortocht Heist met verplaatsing treinstation, 

inrichting Heldenplein, overstroming in 1953, strijd tegen de ontzanding, 

aanleg sportstadion De Taeye, initiatiefnemer park 58 en bezieler van het 

hockeytornooi met Pinksteren, overbrengen dodenas uit Dachau naar 

oorlogsmonument Heist, beschermheer van de visserij en de Heistse 

Klakkertjes… 

 

 

Huldiging verdienstelijke visser met pastoor Ampe 

 

Foto 13 december 1979 genomen in zaal Ravelingen nav een Avondje 

Heist gewijd aan burgemeester de Gheldere.  Van links naar recht 

secretaris Huib Gobert en echtgenote Liliane, not. Vincent de Gheldere, 

ere-burgemeester JB de Gheldere en ereschepen Georges Parez… 

 

 



FEEST 50 JARIGEN 10 oktober 2015 in zaal Ravelingen 

Heist 

Om de twee jaar organiseert de heemkring Heyst Leeft een feest in voor 

de vijftigjarigen uit Heist-Duinbergen.  Familie vrienden en tijdsgenoten 

zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Na een gezellige maaltijd verzorgd door slagerij Jan Louagie uit 

Westkapelle wordt gedanst op herkenbare muziek de jaren zeventig – 

tachtig – negentig… 

Allen geboren in  1964 en 1965 worden persoonlijk uitgenodigd voor 

zover we over de gegevens beschikken.  We zoeken nog klasfoto’s en 

naam en adres van mensen die Heist verlaten hebben. 

 

 


